
Huisartsen Warnaars:  afscheid en nieuwe start 
 
Vanuit onze Teylinger Eendenkooi… 

 … keken wij onlangs even naar het 
verleden en naar onze toekomst!  Tja, 
meer dan 30 jaren huisarts zijn is wel 
een heel ander verhaal dan 400 jaar 
Eendenkooi… 
Wat is er eigenlijk allemaal nodig om in 
onze maatschappij gelukkig te zijn? Dat 
is een dagelijks thema voor ons 
allemaal, maar ook echt een thema 
voor de huisarts van vandaag en 
morgen. Dat gezondheid daarin niet 
meer alléén zo belangrijk is, daar zijn 
wij steeds beter van doordrongen. Veel 
patiënten hebben ons voorgedaan hoe 
aandacht voor elkaar en anderen het 
leven een stuk mooier en dragelijker 
kan maken. Natuurlijk biedt de 
geneeskundige wetenschap ons 
vandaag prachtige oplossingen en 
preventie voor zoveel leed dat ons kan 
overkomen. Daar maken wij ook graag 
gebruik van. Maar zonder die aandacht 
voor elkaar wordt het niet mooier… 
blijf je niet echt beter. Annet en ik 

hebben vooral als huisarts zoveel dierbaars en flinks beleefd met alle mensen de afgelopen 
jaren. Wij kunnen nu dankbaar en gezond het stokje over gaan geven aan weer een volgende 
generatie huisartsen, onze zoon Joppe en maatje Rosanne Loeff (dat ziet u goed op de foto, 
ze is zwanger). Velen van u hebben hen al eens ontmoet. Met al heel veel ervaring van 
afgelopen jaren, zien zij, en ook wij, vol vertrouwen en in goede samenwerking de voortzetting 
van onze praktijk aan huis tegemoet. Annet en ik trekken ons steeds verder terug en veel van 
u weten dat al.  
Wij zijn u dankbaar voor het vertrouwen dat wij bij zovelen van u hebben ervaren om uw 
huisarts te hebben mogen zijn. Maar ook dankbaar voor uw geduld, waar het, gevraagd en 
soms ook niet, toch nodig was. Laten we eerlijk zijn, ook u ervaart de problemen die de 
huisartspraktijken in Nederland overstijgen. Uw begrip en goede politieke keuzes zijn hard 
nodig om onze huisartsenzorg in de zogenoemde eerste lijn weer een eerste prioriteit te 
geven. In Sassenheim en bollenstreek is dat nog lang zo beknepen niet als elders in het land, 
wees u dat bewust!  
We blijven nog zijdelings meeleven en betrokken met u en onze opvolgers. Voel u vrij daar 
gebruik van te maken. 
Het gaat u goed! 
 
Annet en Bob Warnaars 

z.o.z. 

Juli 2022 



Vanuit diezelfde Teylinger Eendenkooi… 
 
… kijk ik met plezier terug op al 2,5 jaar werken in de praktijk van mijn ouders, en heb ik velen 
van jullie al mogen ontmoeten. Het blijft bijzonder om ‘thuis’ te komen voor mijn werk, maar 
ook na mijn werk. Zelf woon ik met veel plezier in Haarlem met mijn gezin. 
 
Tijdens mijn werk heb ik collega Rosanne Loeff leren kennen die ons team sinds januari 2022 
op vaste basis aanvult. Rosanne zal na haar zwangerschapsverlof 3 dagen per week bij ons in 
de praktijk komen werken.  
 
U weet ons te vinden.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Joppe Warnaars 
Rosanne Loeff 
 
 


